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Agapeé

Agapé neemt het initiatief om mensen in Nederland te bereiken met de liefde van
Jezus Christus. Ons hart gaat naar hen uit, daarom willen we hen in contact brengen
met hun hemelse Vader. Ons verlangen is dat alle mensen in Nederland de kans
krijgen om Jezus persoonlijk te leren kennen. Om dat te bereiken mobiliseren we

christenen om samen met ons Jezus zichtbaar te maken in woord en daad.

Wil je meer informatie over deze of andere producten van Agapé, mail dan naar

info@agape.nl of kijk op www.agape.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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INTRODUCTIE

Beste broers en zussen,

Stel je voor dat je in de hemel iemand tegenkomt die tegen jou zegt: ‘Dankzij jou ben
ik hier!” Wat zou je daar blij van worden! Maar hoe zadai je het goede nieuws in de
harten en levens van anderen? Door in daden, maar ook in woorden te getuigen van

wie Jezus is.

Veel volgelingen van Jezus vinden het niet zo makkelijk om te spreken over het geloof.
Juist voor hen is deze training ontwikkeld. In 5 modulen willen we je helpen om het
goede nieuws van Jezus te delen met anderen. Allereerst leer je om naar jezelf te
kijken (1). Daarna verken je de wereld om je heen (2) en leer je hoe je contact kunt
maken met mensen (3). De laatste twee modulen gaan over de kern van de Bijbelse

boodschap (4) en de waarde van een persoonlijk getuigenis (5).

Het is geweldig belangrijk om deze training biddend te volgen. Bid om de hulp van
God de Vader. Bid om de vrede van Christus, die je met je mee mag dragen. Bid
om de leiding van de Heilige Geest in het maken van contact en in het voeren van

gesprekken.
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Enkele praktische punten:

Het is belangrijk om deze training met meerdere mensen te volgen. Discipelen van
Jezus werken maar zelden alleen. Mensen bereiken lukt veel beter als je het samen

doet. Volg deze training daarom als gemeente of vriendengroep.

We willen in deze training de Bijbel graag aan het woord laten. Daarom zul je
regelmatig teksten uit de Bijbel tegenkomen. Voor wie dieper wil graven, zijn er

nog extra verwijzingen opgenomen.

T e e s
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MODULE 1
WIE BEN JIJ?

Doelen Module 1

Na het volgen van deze module ...

... heb je inzicht in mogelijke blokkades om te getuigen

... is je motivatie om te getuigen verbreed en verdiept

... begrijp je dat gebed onmisbaar is om het evangelie te delen

... heb je inzicht in jouw persoonlijke stijl om het evangelie te delen

Bijbel
Lees Handelingen 1:4-9

Kerntekst: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de

uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Laat deze woorden op je inwerken. Dit waren de laatste woorden van Jezus voordat
Hij naar de hemel ging. We moeten ze dus heel serieus nemen. Jezus beschrijft hier
de missie van zijn volgelingen. Wat in deze kerntekst staat, is in het vervolg van
Handelingen ook exact gebeurd. Het evangelie is de hele wereld overgegaan. De

discipelen werden daarbij ingeschakeld als getuigen van Jezus. Over de hoofden van
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zijn discipelen heen kijkt Jezus jou aan, en zegt: “Jij zult Mijn getuige zijn!” Gelukkig
hoeven we dat niet zelf te doen. In Handelingen 2 lezen we hoe God de Heilige

Geest uitstortte. Hij is God. Hij woont in jou als gelovige. Hij wil je leiden. Hij legt het
verlangen in je hart om te getuigen. Hij leert je bidden (Romeinen 8:26). Hij legt de
woorden in je mond om te spreken over Jezus (Mattels 10:19). Hij geeft je gaven bij
het dienen van God (1 Korintiérs 12:7-11). Hij zorgt ook voor de vrucht van ons getuigen.

Bedenk dit steeds als je mag getuigen van Jezus. De Heilige Geest is erbij!

Opdracht 1

a. Schrijf twee redenen op om te getuigen.

-

Schrijf twee redenen op om niet te getuigen.

Blokkades
Er kunnen veel blokkades zijn om het evangelie te delen met andere mensen. Ze zijn

globaal te verdelen in vijf soorten:

1. Onvermogen (“lk kan het niet!”) 4. Afschuiven (“lk hoef het niet!”)

2. Onwil (“Ik wil het niet!”) 5. Uitstel (“lIk ben er nog niet aan toe!”)
3. Angst (“Ik durf het niet!”)

Het is belangrijk om deze blokkades in het licht van Gods Woord te brengen. Wat zegt

de Bijbel?
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Motivatie

Wie Jezus volgt, krijgt vanuit de Bijbel de opdracht om te getuigen. Toch ervaren

veel christenen moeite om naar anderen te getuigen. Hoe motiveert de Bijbel ons?

Op minstens 7 manieren!

®

@

®

8

Gods liefde
“Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (2 Korintiérs 5:14a)

Gods oordeel

“Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel.” (Hebreeén 9:27)

Gods verlangen

“Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen.” (2 Korintiérs 5:20b)

Gods eer
“Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen

om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” (Efeziérs 2:10)

Gods opdracht
“En Hij zei tegen hen: “Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws

aan alle schepselen.” (Marcus 16:15)

Gods belofte
“Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen.”
(Psalmen 72:17a)

Gods waarschuwing

“Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.”
(1 Korintiérs 9:16b)
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Het geheim van Handelingen

Wat is de eerste stap om te gaan getuigen? Laten we kijken in hét missionaire boek

in de Bijbel: Handelingen. Het staat vol van het werk van de Heilige Geest. Als je
Handelingen gaat lezen, kom je erachter dat je dit Bijbelboek eigenlijk achterstevoren
moet lezen. Dan zie je dat gebed een grote rol speelt. Ontdek het geheim van

Handelingen in Opdracht 2.

Opdracht 2

a. Leg steeds twee teksten naast elkaar en ontdek het principe.

Hand. 2:40 ———— Hand. 1:14a Hand. 10:44-45 ———— Hand. 10:2

Hand. 2:47b ———— Hand. 2:42 Hand. 1227 ——— Hand.12:5

Hand. 817 —— Hand. 8:15

b. Wat is het principe dat je in Handelingen hebt ontdekt?

c. Hoe werkt dit principe in jouw persoonlijke leven?

ZaaiGoed | Module 1 9



d. Wat kun je doen om in contact te blijven met God door de Heilige Geest?

Opdracht 3

Je staat aan het begin van een training die jou leert om op een laagdrempelige

manier te getuigen. Waar plaats jij jezelf in dit schema?

Leven onder leiding van de Heilige Geest

Getuigenis

een theorie

Praktisch

getuigen

Heilige Geest is een theorie

Opdracht 4

a. Bedenk biddend welke 5 mensen jij op je hart hebt, die op dit moment God

nog niet kennen. We noemen deze mensen jouw ‘5 in focus’. Schrijf hun namen op.

Neem je voor om de komende tijd elke dag voor hen te bidden.

a bk wN R
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b. Schrijf de namen ook op de ‘5 in focus’ boekenlegger. Leg deze in je bijbel. Gebruik

je geen papieren bijbel? Bedenk dan een praktische oplossing.

Evangelisatiestijlen
Er zijn verschillende evangelisatiestijlen. Deze vind je in bijlage 1. Op welke twee stijlen

scoor jij het hoogst?

Bemoediging

Wie betrokken raakt bij Gods missie, staat aan het begin van een spannend avontuur.
Denk aan de discipelen. Het waren eenvoudige mensen, meestal zonder opleiding.

Zij kregen als eersten de opdracht om het evangelie te gaan verspreiden. En ze

zijn gegaan, omdat Jezus het hun opdroeg. Het was geen makkelijke weg, maar ze
hebben rijke zegen op hun werk gehad. De belofte van God is vervuld. Tot aan het
uiterste van de aarde - zelfs tot in Nederland - is het goede nieuws van Jezus ver-
spreid. Wie met Jezus op weg gaat, zal niet beschaamd worden! Je mag jezelf een
ambassadeur van Jezus noemen, want Hij heeft gezegd: “Wie jullie ontvangt, ontvangt

Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.” (Mattelis 10:40)
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Gebed van toewijding

Heer, ik heb Uw belofte ontvangen,

dat ik een getuige van U zal zijn.

Een getuige tot aan het uiterste van de aarde,
een getuige voor hen die ik ontmoet.

Heer, ik dank U voor deze belofte.

En tegelijk moet ik U bekennen

dat ik er moeite mee heb

om het niet als een bevel te zien.

Dank U wel dat Uw Heilige Geest in mij woont.

Heer, ik heb U nodig!

Vervul deze belofte door bij mij te zijn;

door een voortdurend gebed in mijn hart te leggen;

door mensen op mijn pad te brengen die hongerig zijn naar U.
Geef mij geloofsvertrouwen;

geef mij hoop op Uw werk in mijn leven;

en liefde voor de mensen om mij heen.

Heer, ik geef mezelf aan U.

Ik wil Uw getuige zijn.

Wat het ook mag kosten.

Neem mij, en vorm mij naar Uw beeld

en maak mij meer en meer een getuige van U.

In Jezus’ kostbare naam! Amen.
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HUISWERK
VOOR MODULE 2

Huiswerkopdracht 1
a. Bid dagelijks voor jouw ‘5 in focus'.

b. Bid aan het begin van elke dag voor kansen om het evangelie te delen.

Huiswerkopdracht 2
U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging
van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu

werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. (Efeziérs 2:1-2)

Hoe zie jij de god van deze wereld aan het werk in de maatschappij, in je netwerk en

in jezelf?

ZaaiGoed | Huiswerk voor Module 2
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VOORAFGAAND AAN MODULE 2

Bij de eerste bijeenkomst is een groepje gevormd waarmee je samen de training
doorloopt. Dit zijn je MissieMaatjes. Zoek een moment om als MissieMaatjes samen
te komen véér de trainingsavond bij Module 2. Doe met elkaar deze opdrachten om
elkaar beter te leren kennen:

Deel met elkaar hoe je de eerste trainingsavond hebt beleefd.

Wat is jouw plek in de matrix van Module 1? Wat helpt jou om te groeien?

Vertel bij welke twee evangelisatiestijlen je de meeste punten hebt en in hoeverre

je die herkent.
Vertel kort hoe God in je leven is gekomen.

Bid voor elkaar.
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MODULE 2
IN WELKE WERELD
LEVEN WE?

Doelen Module 2

In deze module kijken we naar de tijd waarin wij leven, en welke

gevolgen dit heeft voor het verspreiden van het evangelie. Na het volgen

van deze module ...

... kun je de tijd waarin wij leven beschrijven

... weet je hoe je een gesprek kan starten met verschillende soorten
mensen

... snap je dat jij zelf ook beinvloed bent door de geest van deze tijd

... begrijp je de hedendaagse tendens van “schuld” naar “schaamte”

Bijbel
Lees Mattels 13:18-23

Kerntekst: “Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord
horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in
hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan

komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het
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woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en verleiding van rijkdom
het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.” (Matteiis 13:20-22)

Deze Bijbelteksten gaan over de gelijkenis van de zaaier. Er zijn diverse soorten
‘grond’ in onze samenleving. In de kerntekst hierboven lees je over mensen die het
woord wél met vreugde aannemen, graag God willen ervaren, maar afhaken zodra

het moeilijk wordt.

Het is onze taak om het evangelie te zaaien. We mogen ruim zaaien en we weten niet
altijd in welke grond het valt. God bewerkt de grond door zijn Heilige Geest. Wij mogen
daarvoor bidden. De bemoediging van deze gelijkenis is dat dwars door alles heen het
Koninkrijk van God verder groeit. Het zaad dat in goede aarde valt, draagt honderd-,
zestig- en dertigvoudig vrucht. Het is jouw taak om te zaaien; de Geest van God zorgt

voor vrucht.

In deze module bereiden we ons voor op de diverse soorten ‘grond’ die we tegen-

komen in de maatschappij.

Kenmerken van de hedendaagse maatschappij

| - Wat is waarheid?

Eeuwenlang was het duidelijk hoe mensen dachten. De samenleving was verdeeld
in zuilen, met elk een eigen krant, een politieke partij, enzovoorts. Mensen bleven
meestal hun hele leven binnen de zuil. Er was veiligheid en duidelijkheid. Er waren

absolute normen en waarden, de spelregels waren duidelijk.
In onze tijd is dit fotaal veranderd. Mensen geloven niet meer in één waarheid. leder

kan zijn eigen waarheid hebben. Mensen willen vrij zijn om hun eigen mening te bepa-

len en te doen wat ze willen. Ze zijn vooral op zoek naar authenticiteit, naar echtheid.
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Het is niet zo gemakkelijk om in deze tijd het evangelie te delen. Mensen kunnen je
verwijten dat je de waarheid in pacht lijkt te hebben. Maar Jezus zegt: “lk ben de
Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”
(Johannes 14:6). Het is geweldig dat God een relatie met Hem weer mogelijk heeft

gemaakt. Je mag Gods waarheid brengen als goed nieuws voor iedereen!

Opdracht 1
a. Waarin herken je de stelling: “Er is geen absolute waarheid”? Denk bijvoorbeeld

aan de media en gesprekken met collega’s.

b. Welke insteek kun je gebruiken om een gesprek over God te hebben bij iemand die

niet gelooft in een vaste waarheid?

Il - Waar gaan mensen voor?
Als je het evangelie wilt delen, is het belangrijk te weten waar mensen voor gaan. Wat

is voor hen belangrijk?

Allereerst noemen we het hedonisme. Meer dan vroeger hebben mensen de mogelijk-
heid om te genieten. Ze zoeken het in de moderne afgoden: geld, seks en macht. Die
zijn een doel op zichzelf geworden. Carriéere is belangrijk, want die leidt tot een hoger

inkomen en dus een groter huis, meer exotische vakanties en duurdere kleding.
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Bekijk de reclames en je weet waar de mensen van nu voor gaan. Laten we op dit punt

ook naar onszelf kijken. Ook christenen zijn door het hedonisme geinfecteerd!

Er is ook een andere groep, die van de wereldverbeteraars. Mensen willen dat hun
leven zin heeft. Ze staan op voor gelijke behandeling, voor fair trade producten. Ze zijn
tegen moderne slavernij en kinderarbeid. Ze kopen bij de lokale boer en berekenen
regelmatig hun ecologische voetafdruk. Dit zijn mensen die offers brengen om de

wereld beter te maken. De meeste mensen zitten ergens tussen deze twee uitersten in.

Voor beiden geldt dat er sprake is van een onbesproken leeg gevoel. De hedonist
kruipt weg in zijn of haar comfortabele omgeving en de wereldverbeteraar gaat er vol
in om het op te lossen. Beiden zijn niet in staat om de grote problemen van de wereld

aan te kunnen.

Opdracht 2

a. In hoeverre herken jij hedonisten of wereldverbeteraars bij jouw ‘5 in focus’'?

b. Welke insteek kun je gebruiken om een gesprek over God te hebben met een

hedonist?
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c. Welke insteek kun je gebruiken om een gesprek over God te hebben met een

wereldverbeteraar?

Il - Vertrouwen
Regelmatig wordt in de Nederlandse samenleving het vertrouwen van de bevolking

onderzocht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onderstaande tabel is van 2021.

Vertrouwen in % Vertrouwen in %
Politie 79% Tweede Kamer (politiek) 42%
Rechters 79% De pers 46%
Het leger 72% De kerken 29%
Andere mensen 67%

De kerken staan onderaan de lijst als het gaat om vertrouwen. Krijgen mensen het
idee dat jij iets zegt namens een kerk? Dan sta je al met 4-0 achter. Het is belangrijk
hier rekening mee te houden. Een lichtpuntje in deze tabel is dat het vertrouwen in
andere mensen in Nederland vrij hoog is. Mensen hebben geen vertrouwen in jouw

kerk, maar ze kunnen wel vertrouwen hebben in jou!
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Opdracht 3
Welke insteek kun je gebruiken om een gesprek over geloof fe hebben met mensen die

de kerk wantrouwen?

IV - Spiritualiteit

Het christelijk geloof is op zijn retour in Nederland. Sinds 2020 is minder dan de helft
van de bevolking lid van een kerk (CBS). Toch is het niet zo dat mensen nergens

meer in geloven. Spiritualiteit, het besef dat er meer is dan het zichtbare, neemt toe.
Vroeger was het not done als bekende personen zich daarover uitlieten. Tegenwoordig
is de Passion is zo populair dat er een “Hemelvaart”-versie kwam en ook “Gospel” is

weer helemaal in.

Mensen zijn dus wel geinteresseerd, maar vinden het moeilijk als anderen denken de
waadrheid te weten. Ze zijn liever aanhangers van het ‘ietsisme’, zonder te claimen dat

ze weten wat dat ‘iets’ dan inhoudt.

Opdracht 4
a. Veel mensen hebben er behoefte aan om God te ervaren. Herken je dat in je eigen

leven? Geef een voorbeeld.
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b. Welke insteek kun je gebruiken om een gesprek over geloof te hebben met mensen

die geinteresseerd zijn in spiritualiteit?

V - Multiculti samenleving

Nederland is een land met veel culturen geworden. Ongeveer 1 op de 4 inwoners van
ons land heeft een migratieachtergrond. In de steden geldt dit vaak voor meer dan
50% van de inwoners. De grootste groepen komen uit Turkije, Marokko en Suriname.
Mensen hebben andere gewoonten, andere normen en waarden en ook andere
godsdiensten met zich meegebracht. Opvallend is dat er onder de mensen met een

migratieachtergrond weinig atheisten zijn.

Opdracht 5

a. In wat voor wijk/woonplaats staat jouw kerk? Denk aan nationaliteiten en religies.

b. Noem 3 ideeén die jij/jouw kerk kan doen om jullie wijk of woonplaats beter te

leren kennen.
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VI - Tijd van onzekerheid

In onze tijd zijn er veel grote veranderingen die vaak voor onzekerheid zorgen. Het
klimaat verandert snel. Mensen beseffen dat dit niet terug te draaien is. Door veel
oorlogen zijn er stromen met vluchtelingen. We houden de ellende niet buiten de deur,

want via TV en internet komen de beelden onze huiskamer binnen.

Het aantal terroristische aanslagen neemt toe. Een pandemie hield de hele wereld
in zijn greep. Men is bang voor nieuwe epidemieén. Dit alles zorgt voor veel angst,

onzekerheid en eenzaamheid onder de mensen. Ze zijn op zoek naar houvast.

Opdracht 6
Wat is een opening voor het evangelie in een gesprek met iemand die veel onzeker-

heid heeft over de tijd waarin we leven?

VIl - Van schuld naar schaamte

In deze huidige tijd voelen mensen zich niet meer schuldig over hun zonden (“Hoezo
ben ik zondig?”), maar schamen zij zich voor wie zij zijn. Het gaat er niet meer om
wat je doet en gedaan hebt (schuld), maar om wie je bent (schaamte). Je netwerk,
telefoon, sportcoach, werkgever, agenda, geliefde en spiegel vertellen je hetzelfde:
je faalt. Je voldoet niet aan het door de maatschappij gemaakte volmaakte beeld.

Het gevolg is: schaamte.
Direct na de val schaamden Adam en Eva zich voor hun naaktheid. Door hun nieuw

verkregen kennis zagen ze wie ze waren en voor het eerst van hun leven voelden ze

dat ze tekortschoten. God zette een eerste stap naar herstel door hen te kleden met

22 ZaaiGoed | Module 2



dierenhuid, en Hij beloofde de mogelijkheid van een volledig herstel door Degene die
de slang zou verslaan (Genesis 3:15). Het werk van Jezus bevrijdt niet alleen van schuld,
maar ook van schaamte. In plaats van schuld is er vergeving; in plaats van schaamte is
er acceptatie en bevrijding. Het evangelie als bevrijdend nieuws: dat is een boodschap

die in deze tijd beter begrepen wordt!

VIl Erbij willen horen, een kans voor het evangelie

Een groep warme, betrokken christenen (gemeente, huiskring, vriendengroep) kan
een aanstekelijke werking hebben op een niet-christen. In deze tijd van individualisme
verlangen veel mensen naar hechte, echte vriendschappen en aanvaarding. Ook al is

een niet-christen niet echt op zoek naar God: hij wil bij de groep horen!

Onderschat niet wat de Geest kan doen als een niet-christen warmte en vriendschap
ervaart in een groep christenen. Geen supermensen, maar mensen die God oprecht
dienen en er voor elkaar zijn. Sta jij met jouw vriendengroep, kring of gemeente open

voor zulke mensen?

Opdracht 7
a. Waarin herken jij de druk om te presteren of perfect te willen zijn, zowel bij jezelf

als bij een ander?

b. Ken je mensen in je omgeving die (nog) geen christen zijn, maar er graag “bij

willen horen”?
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Casussen

a.

Op een receptie zit je naast iemand die jou meewarig aankijkt als je over je geloof
praat. “Alle godsdiensten gaan over dezelfde God. Het komt allemaal op hetzelfde
neer!”, zegt ze. Hoe ga je hierop in?

Je collega kan geweldig onderhoudend vertellen over zijn vakantie, hoe hij het
weekend doorgebracht heeft en in welk restaurant hij vanavond gaat eten. Hoe
kun je het evangelie inbrengen in jouw reactie?

Je buren zijn bezig met het klimaat. Ze willen ‘een betere wereld voor hun kinderen
achterlaten’. Ze hebben zonnepanelen aangeschaft en kopen vooral tweedehands
kleding. Hoe leg je het evangelie uit aan je buren? Hoe houd je rekening met hun

waarden?

. Je buurman houdt van zingen en zegt dat hij het leuk vindt om je wijkgroep/kring

te horen zingen op woensdagavond. Hoe nodig je je buurman uit en hoe zorg je
ervoor dat je groep daar open voor staat?

Je krijgt contact met een moslima uit de straat, een bijzonder sympathiek mens die
heel trouw haar plichten nakomt. Hoe kan je een gesprek aangaan over God en
vergeving van zonden?

Je bejaarde buurman komt nooit meer buiten. Hij is bang voor terroristen. Ook is hij
bang om een ziekte op te lopen. Zijn boodschappen worden bezorgd. De hele dag
zit hij angstig achter de vitrage. Jij mag een keer koffie komen drinken, als je maar
goed je handen wast. Je wilt graag met hem in gesprek gaan over zekerheid.

Je nichtje van 25 zit tegen een burn-out aan. Je hebt het idee dat ze te veel moet
van zichzelf; een carriére, 3x per week sporten, een druk sociaal leven. Hoe kan je

haar vertellen over een God die vrijmaakt?
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HUISWERK
VOOR MODULE 3

Huiswerkopdracht 1
a. Bid dagelijks voor je ‘5 in focus’.
b. Bid specifiek voor een mogelijkheid om met één van hen in gesprek te komen en

grijp die kans ook aan.

Huiswerkopdracht 2
Je kunt alleen goed contact maken met de ander wanneer je relatie met God goed is.
Lees Johannes 14:15-17, hoofdstuk 15:26 en hoofdstuk 16:5-15 en haal hier drie lessen uit

over de Heilige Geest.

Huiswerkopdracht 3

Beantwoord de volgende vragen.

a. Hoeveel vrienden heb je?

Ik heb ongeveer vrienden die gelovig zijn.

Ik heb ongeveer vrienden die niet gelovig zijn.
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b. Hoeveel tijd besteed jij aan relaties?
Ik besteed ongeveer uur per week aan mijn relatie met God: Bijbelstudie,
gebed, stille tijd.

Ik besteed ongeveer ~ uur per week aan mijn relatie met christenen.

lk besteed ongeveer  uur per week aan mijn relatie met niet-christenen.

c. Hoeveel activiteiten zijn er in je kerkelijke gemeente?

activiteiten gericht op God.

Wekelijks zijn er ongeveer

activiteiten gericht op christenen.

Wekelijks zijn er ongeveer

activiteiten gericht op niet-christenen.

Wekelijks zijn er ongeveer
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VOORAFGAAND AAN MODULE §

Zoek een moment om als MissieMaatjes samen te komen véér de trainingsavond bij

Module 3. Doe deze opdrachten met elkaar.
Deel met elkaar wat je belangrijkste leerpunt was bij de tweede trainingsavond.
Deel met elkaar wat je hebt geleerd uit de Bijbelstudie (huiswerkopdracht 2).
Bespreek met elkaar de volgende stellingen:
a. Steeds meer christenen zijn naar buiten gekeerd.
b. Onze kerk heeft een hoge drempel voor niet-christenen.

c. Onze diensten zijn aantrekkelijk en begrijpelijk voor niet-christenen.

Bid voor elkaar.

27



MODULE 3
HOE MAAK JE CONTACT?

Doelen Module 3

In deze module kijken we hoe belangrijk relaties zijn om mensen te
bereiken met het evangelie. Na het volgen van deze module ...

... ken je Jezus’ handleiding om missionair te zijn

... zie je het belang van relaties om missionair te zijn

... weet je hoe je nieuwe relaties op kunt bouwen

... heb je ideeén gekregen hoe je als kerk meer naar buiten kunt treden

Bijbel

Lees Lucas 10:1-11

Kerntekst: “Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er
iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die

vrede bij je terugkeren.” (Lucas 10:5-6)
Dit hoofdstuk bevat Jezus’ instructies om missionair te zijn. Hij stuurt zijn apostelen

twee-aan-twee het land door om het evangelie te brengen. Ze moeten contacten

leggen door de huizen binnen te gaan, op zoek naar zonen en dochters van vrede.
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Opdracht 1

Welke praktische instructies haal je uit Lucas 10?

Opdracht 2

Zoek in Johannes 1 naar het ‘domino-effect’.

Wie gaat Jezus volgen? Wie is de aanleiding? Welke relatie is er?

Andreas (36, 37, 40)

Simon Petrus (41)

Filippus (42, 43)

Natanaél (45)

Bij het ‘domino-effect’ zie je dat de meeste mensen tot geloof komen door een relatie

met een christen. Onderzoek wijst uit dat dit nu nog steeds zo is.

Vrijwel de enige evangelisatiepraktijk die ‘werkt, zo blijkt telkens weer, is een
praktijk waarbij gemeenteleden worden toegerust, gemotiveerd en gestimuleerd om
contacten met niet-kerkelijke mensen te leggen. (Stefan Paas in ‘De werkers van het

laatste uur’, p.57)
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Drie elementen in balans

Boven

Binnen Buiten

Wat gebeurt er als de connectie met:

a. “Boven” ontbreekt:

b. “Binnen” ontbreekt:

c. “Buiten” ontbreekt:
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Opdracht 3

Is er in jouw kerk balans tussen boven, binnen en buiten?

Opdracht 4
Deel goede ervaringen om persoonlijk contacten te leggen met niet-christenen.

Noteer wat je wilt onthouden. Zie bijlage 3 voor het omgaan met andere godsdiensten.

Opdracht 5
Deel goede ervaringen om als kerk contacten te leggen met niet-christenen.

Noteer wat je wilt onthouden.
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HUISWERK
VOOR MODULE 4

Huiswerkopdracht 1

a. Bid dagelijks voor je ‘5 in focus'.

b. Stuur hen allemaal een belangstellend berichtje via WhatsApp (of een andere
manier). Bid dat minstens één van hen positief reageert. Probeer een ontmoeting

af te spreken waarin je het evangelie kunt delen.

Huiswerkopdracht 2

Bid om Gods leiding bij deze opdracht!

Vertel een buur of een collega (of iemand anders) die geen christen is dat je een
cursus volgt en een praktijkopdracht moet doen. Vraag of je een interview mag

afnemen. Stel tenminste deze vragen:

Welke dingen vind je belangrijk in het leven?

o a

Wat wil je aan het eind van je leven bereikt hebben?
Wat denk je dat er met je gebeurt na dit leven?

Hoe denk je over God?

Wie is Jezus volgens jou?

Denk je dat het mogelijk is om God persoonlijk te kennen?

@ =0 a0

Als je één vraag zou mogen stellen aan God, welke vraag zou dat zijn?

Lees bijlage 4 door voor tips om een open gesprek te voeren!
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VOORAFGAAND AAN MODULE 4

Zoek een moment om als MissieMaatjes samen te komen véér de trainingsavond bij

Module 4. Doe met elkaar deze opdrachten:
Deel met elkaar wat je belangrijkste leerpunt was bij de derde trainingsavond.

Wissel met elkaar uit hoe je ontmoetingen waren met niet-christenen, en wat daar

gebeurde.

God is niet in een paar woorden te omschrijven. Hij is als een diamant met vele
facetten. Daarom heeft God in de Bijbel ook meer dan honderd namen. Neem met
elkaar de tijd voor aanbidding via de ‘diamant’-oefening: aanbid God door Hem

bij zijn Namen te noemen.

a. Schrijf vijf namen op die bij jou boven komen als je aan God denkt.

o h Wy

b. Deel deze namen met elkaar.
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c. Neem de tijd om Jezus te eren in een gezamenlijk gebed. Gebruik de namen
die genoemd zijn. Dat kan heel eenvoudig door om de beurt te zeggen: “God,

ik dank U, want U bent voor mij ...”

We zijn nu een tijdje bezig met de training en proberen mensen te bereiken. Wie
zich hiermee bezighoudt, krijgt altijd te maken met geestelijke strijd. Je begeeft
je immers in het krachtenveld van Gods tegenstander, de duivel. Merk je hier iets

van? Hoe ga je daar mee om? Bespreek dit eerlijk met elkaar!

Bid voor elkaar.



MODULE 4
HOE LEG JE HET

EVANGELIE UIT?

Doelen Module 4

In deze module kijken we hoe je het evangelie uitlegt aan een niet-
christen. Na het volgen van deze module ...

... weet je hoe je het evangelie kunt uitleggen

... kun je ingaan op veel gestelde vragen

... ken je do’s en don’ts in gesprekken met niet-christenen

Bijbel

Lees 1Johannes 1:1-5

Kerntekst: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook

u met ons verbonden bent” (1 Johannes 1:3a)

Je kunt het evangelie alleen doorgeven als je zelf contact hebt met God. Wat je
gehoord en gezien hebt, mag je doorgeven aan anderen. Wat opvalt in dit Bijbel-
gedeelte is de vreugde. Niet-christenen denken vaak dat het saai en vervelend is om

God te dienen. Wij mogen uitstralen dat er niets mooiers is dan dat!
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Opdracht 1

Wat zie jij als de kern van het evangelie, die in geen uitleg mag ontbreken?

Opdracht 2 | The FOUR
Je hebt net de uitleg van het evangelie gehoord volgens de ‘The FOUR’ methode.

Geef deze methode weer in jouw eigen woorden.

O

&

o
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Opdracht 3 | De Brug
Je hebt net de uitleg van het evangelie gehoord volgens de methode van ‘de Brug’

Geef deze methode weer in jouw eigen woorden.

Opdracht 4 | Moeilijke vragen
Als je met mensen in gesprek gaat over het evangelie, kom je vroeg of laat
moeilijke vragen tegen. Hier zijn de belangrijkste vragen die regelmatig voorkomen.

Maak notities hoe je op deze vragen in kunt gaan.

a. Waarom laat God de ellende in de wereld toe?

b. Waarom liet God hele volkeren uitmoorden?
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c. Alle godsdiensten zijn toch gelijk?

d. lk geloof op mijn eigen manier, dat mag toch?

Do’s in een geloofsgesprek

Het is belangrijk om in een geloofsgesprek voortdurend afgestemd te zijn op de Here
God. Op dit punt kunnen we veel leren van Nehemia. We lezen over hem dat hij steeds
in gebed was, ook als hij aan het werk was of als hij met iemand in gesprek was. Bid
voortdurend deze Nehemia-gebeden (Nehemia 2:4b). En als je gebeden hebt, mag je
ook Gods antwoord verwachten. Luister hoe God in je hart spreekt: wat mag je door-

geven aan de ander?

Een belangrijke karaktertrek is bescheidenheid. Wacht met het geven van je visie;
wees in de eerste plaats vooral nieuwsgierig naar de ander. Laat de ontmoeting met
de ander gaan véér het standpunt dat je inneemt. Schaam je niet als je op een vraag
geen antwoord weet, maar bied aan om er in een volgend gesprek op terug te komen.

Laat vooral de Bijbel spreken in plaats van je eigen visie te geven.
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Zorg dat je zo vol bent van de woorden van God, dat je ervan uit kunt delen. Gebruik

liever “De Bijbel zegt ...” dan “Mijn visie is ...".
Voor een heleboel praktische tips over communicatie: lees bijlage 4!

Opdracht 5 | Don’ts in een geloofsgesprek

Wat zijn jouw valkuilen in een gesprek met een niet-christen? Maak aantekeningen.
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HUISWERK
VOOR MODULE 5

Huiswerkopdracht 1
Schrijf je getuigenis op; vertel hoe je tot geloof bent gekomen. Gebruik maximaal één

A4-tje. Praktische tips:

Gebruik eenvoudige taal die begrepen wordt door niet-christenen.
Geef Jezus een plaats in je verhaal.
Wees realistisch, vertel geen succesverhaal.

Spreek niet negatief over andere mensen.

o wDd =

Maak eventueel een tijdlijn van je leven.

Dit is een oefening, wees niet bang om het “fout” te doen.

Huiswerkopdracht 2

a. Zoek biddend naar iemand aan wie jij je getuigenis kunt vertellen. Dit mag ook een
christen zijn. Tip: vertel dat je een praktijkopdracht moet doen bij een christelijke
training die je volgt.

b. Vraag de ander om feedback.

c. Kijk terug naar het gesprek. Wat ging goed, wat ging minder goed?
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Goed

Minder goed
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MISSIEMAATJES
VOORAFGAAND AAN MODULE 5

Zoek een moment om als MissieMaatjes samen te komen véér de trainingsavond bij

Module 5. Doe met elkaar deze opdrachten:
@ Deel met elkaar wat je belangrijkste leerpunt was bij de vierde trainingsavond.

@ Deel met elkaar het antwoord op deze vraag: welk getuigenis van iemand anders

heeft op mij een grote indruk gemaakt?
@ Wissel met elkaar uit hoe het was om je getuigenis te geven aan een bekende.

@ Bid voor elkaar.
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MODULE 5
HOE GEEF JE JOUW
GETUIGENIS?

Doelen Module 5

In deze module kijken we hoe je het evangelie uitlegt aan een niet-
christen. Na het volgen van deze module ...

... zie je het belang van een persoonlijk getuigenis

... weet je welke elementen een getuigenis kan bevatten

... heb je geoefend met het geven van je getuigenis

.. kun je werken met de schaal van Engel

... weet je hoe je nieuwe gelovigen kunt begeleiden, persoonlijk en als

gemeente

Bijbel
Lees Handelingen 26

Kerntekst: “Agrippa zei tegen Paulus: ‘Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor

christen uitgeef.!” (Handelingen 26:28)
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Paulus is gevangen en moet zich verantwoorden voor koning Agrippa. Dat doet hij
met zoveel kracht, dat de koning bijna tot geloof komt. Een persoonlijk getuigenis is

van grote waarde als je het evangelie met anderen wilt delen.

rie fasen in Paulus’ verhaa
Drie f Paulus’ haal

Opdracht 1

Waarom is een getuigenis soms krachtiger dan theoretische uitleg van het evangelie?

Tips voor je getuigenis

PwonN =

Er zijn drie soorten reacties die je kunt krijgen op je getuigenis:

@ “lk heb er niks mee!”

Jouw reactie: wees trouw, blijf de relatie onderhouden, bid om wijsheid en wees

tactisch.
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@ “Mooi verhaal, ik wil wel meer weten.” of “lk heb een vraag.”
Jouw reactie: geef antwoord op de vraag, of zeg dat je het antwoord op gaat

zoeken. Lees onze tips uit de appendix en maak gebruik van goed materiaal.

@ “Ja, ik wil Jezus volgen.”
Jouw reactie: bid het bekeringsgebed met die ander, kijk hieronder hoe je
omgaat met nieuwe gelovigen, begeleid de ander in Bijbellezen, gebruik goed

laagdrempelig materiaal.
Getuigenis oefenen

Mijn voorbereiding

Feedback - Tops

Feedback - Tips
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Wanneer is iemand een christen?
“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered.” (Romeinen 10:9)

Er zijn drie soorten mensen:

@ 1 Korintiérs 2:14

De mens.

@ 1 Korintiérs 2:15

De mens.

@ 1 Korintiérs 3:1-4

De mens.

Lees ook bijlage 5: “drie soorten mensen”.
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Schaal van Engel
De Amerikaanse James Engel publiceerde een schaal om de geestelijke reis in kaart te

brengen van iemand die tot geloof komt. Dit kan helpen om naar mensen te kijken en

het gesprek aan te passen aan hun situatie.

Hier een variant van de Schaal van Engel:

16 Doorgaande geestelijke groei
15 Geloof delen met anderen
14 Geestelijke gaven ontdekken

13 Ingroeien in christelijke gemeenschap

<
()
3
Q
3
=

12 Veranderingen in het leven ervaren

1 Ontdekken van de consequenties van geloof

10 Persoonlijke levensovergave / wedergeboorte
9 Belissing tot levensovergave
8 Persoonlijk geraakt zijn door de Heilige Geest
7 Acceptatie van het evangelie
6 Positieve houding t.o.v. het evangelie
5 Begrijpen van het evangelie

4 Interesse in het christelijk geloof

3 Vaag beeld van het christelijk geloof
2 Enig besef van God

1 Afwijzing van het bovennatuurlijke
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Globaal kunnen er drie fasen zijn waarin iemand die geen christen is, verandert in
een volwassen gelovige. Hij begint als een volslagen vreemde en wijst het
bovennatuurlijke af. Maar gaandeweg kan er vriendschap ontstaan met christenen.
Na persoonlijke levensovergave wordt iemand opgenomen in de ‘familie van Jezus’

(verwant).

Opdracht 2
Zoek je ‘5 in focus’ op. Schat in waar zij zitten op de Schaal van Engel en schrijf dit op
bij hun namen. Overweeg wat hen kan helpen om de volgende stap te zetten op hun

geloofsweg.

Naam ‘5 in focus’ Schaal Nodig voor volgende stap

Omgaan met nieuwe gelovigen
Mensen die geinteresseerd raken in het geloof hebben vaak geen idee wat geloven

inhoudt. Ze hebben daarin begeleiding nodig.
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Een aantal tips om nieuwe gelovigen te begeleiden:

— Bouw verder aan een relatie. Mensen kunnen dan zelf ervaren wat het is om te

geloven in het dagelijks leven. Nodig mensen uit aan je tafel, in je huis en in je hart!

— Een geboorte moet je vieren! Trakteer je nieuwe broer of zus op gebak en lees
hierbij Lucas 15:8-10.

— Leg het evangelie uit en wees geduldig als daar steeds weer vragen over komen!

— Maak gebruik van materiaal (zie appendix).

— Lees elke week samen een stukje uit de Bijbel om uit te leggen wat geloven in de
praktijk inhoudt.

— Werk biddend met mensen toe naar een persoonlijke belijdenis waarin ze hun
leven in Gods handen leggen. Print de belijdenis op mooi papier en laat hem

ondertekenen. Als voorbeeld kan de tekst dienen die hierna volgt.

Belijdenis
God, het spijt me dat ik mijn eigen weg ben gegaan.

Ik leefde mijn eigen leven en wilde niet afhankelijk van U zijn.
(Neem nu de tijd om Hem te vertellen wat je achter je wilt laten).
Ik aanvaard de vergeving die U door de dood van Jezus aan het kruis wilt geven.

Komt U alstublieft in mijn leven. Help me zo te worden als U me wilt hebben.

Amen
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Wat doe je als iemand (nog) niet tot geloof komt?

Hoe nu verder: persoonlijk en als gemeente

Opdracht 3
Hoe ga je verder nu ZaaiGoed is afgerond? Wat wil je graag vasthouden, veranderen,

leren en wat ga je doen?

Opdracht 4
a. Wat gebeurt er in jouw gemeente om niet-christenen te bereiken? Wat is het

resultaat?
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b. Wat kan jouw gemeente doen om niet-christenen beter te bereiken?

Terugblik: waar sta je nu?

Leven onder leiding van de Heilige Geest

Getuigen is

een theorie

Praktisch

getuigen

Heilige Geest is een theorie

Herken je dit schema nog van Module 1? Waar stond jij? Waar sta jij nu?

Laten we samen God danken voor wat Hij in en door ons heen heeft gedaan en nog

zal doen!
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BIJLAGE 1
STIJLEN VAN
EVANGELISATIE

@ De getuigende stijl

Bijbelse basis
“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat ook u met ons

verbonden bent.” (1 Johannes 1:3a)

Bijbels voorbeeld

In Johannes 9 lezen we dat Jezus iemand geneest die blind geboren is. Er komt veel
discussie. De leiders van het volk geloven eigenlijk niet dat dit dezelfde man is. Ze stel-
len hem veel vragen, wie hem precies genezen heeft, en hoe dat gegaan is. Uiteinde-

lijk roept de man getergd: “één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.”
Jouw persoonlijkheid
Het gaat jou makkelijk af om aan andere mensen te vertellen wat God in je leven

gedaan heeft. Je geniet ervan om je getuigenis te geven.

Jouw karakter

Communicatief, enthousiast, expressief.
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Jouw valkuil
Omdat je vol bent van wat Jezus voor jou heeft gedaan, moet je opletten dat je de
ander ook de ruimte geeft om zijn verhaal te vertellen. En het mooiste is als je de

ander kunt uitdagen om zelf een stap in geloof te zetten.

Jouw groeimogelijkheden
Volg een cursus spreken in het openbaar en lees een goed boek over communicatie.
Geef je getuigenis aan een paar christenen die jou feedback kunnen geven. Zo kun je

groeien in de getuigende stijl.

Praktische tip

Kijk of je je getuigenis in een samenkomst kunt vertellen.

Bijvoorbeeld

Dwight Dissels.

@ De uitnodigende stijl

Bijbelse basis

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn
huis moet vol.” (Lucas 14:23b)

Bijbels voorbeeld
De Samaritaanse vrouw (Johannes 4) is door Jezus ontmaskerd. Hij heeft haar
diepste verlangen blootgelegd. Haar dorst naar echte vrede is vervuld. Dan gaat ze

onmiddellijk naar haar stad en nodigt iedereen uit om ook naar Jezus te komen.
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Jouw persoonlijkheid
Je vindt het fijn om mensen in je huis te ontvangen, en hen uit te nodigen voor

activiteiten in je gemeente.

Jouw karakter

Sociaal, enthousiasmerend, warm.

Jouw valkuil
Je bent blij met grote aantallen mensen die meedoen met activiteiten. Blijf alert dat de

inhoud van het evangelie niet verloren gaat.

Jouw groeimogelijkheden
Luister naar Gods stem als je er over nadenkt wie je mag uitnodigen in je huis, of voor
bepaalde activiteiten. Word niet ontmoedigd als mensen niet komen, of als mensen

afvallen. Het is Gods werk om mensen te trekken!
Praktische tip
Nodig iemand uit om samen eens per twee weken een stuk uit de Bijbel te lezen en dat
te bespreken.
@ De intellectuele stijl
Bijbelse basis
“We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken

tegen de kennis van God,” (2 Korintiérs 10:4b-5a)

Bijbels voorbeeld

Paulus was in Athene op de plek waar alle filosofen zich verzamelden. Ze hadden
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diepzinnige gesprekken. Paulus kende hun achtergrond. Daarom was hij in staat om

op hun niveau aan te sluiten en op een intellectuele manier Jezus te verkondigen.

Jouw persoonlijkheid

Je overtuigt anderen graag met argumenten van de waarheid van de Bijbel.

Jouw karakter

Analytisch, leergierig, wetenschappelijk ingesteld.

Jouw valkuil
Je bent vooral gericht op argumenten en loopt het gevaar de discussie te winnen,

maar de vriendschap te verliezen.

Jouw groeimogelijkheden

Er zijn de laatste jaren veel goede apologetische boeken verschenen. Verdiep je kennis.
Praktische tip
Start een leeskring met niet-gelovigen, waarbij ieder om de beurt een boek mag
inbrengen.
Bijvoorbeeld
Willem Ouweneel, Stefan Paas.
@ De dienende stijl
Bijbelse basis

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien

en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Mattels 5:16)
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Bijbels voorbeeld

Dorkas was een vrouw die niet opviel. Er staan geen grote verhalen over haar in

de Bijbel. Maar foen ze gestorven was, werd pas duidelijk wat de gemeenschap miste.
Deze vrouw maakte indruk omdat ze ‘veel goeds deed voor anderen’

(Handelingen 9:36).

Jouw persoonlijkheid

Je zorgt graag voor mensen en laat met je daden zien dat je lijkt op je Meester.

Jouw karakter

Zorgzaam, belangeloos, volhardend.

Jouw valkuil
Dienende mensen lopen het gevaar zichzelf voorbij te lopen en uiteindelijk in een

burn-out terecht te komen.

Jouw groeimogelijkheden
Probeer bescheiden woorden te geven aan de Persoon die jou inspireert om anderen

te helpen.

Praktische tip
Zet met je gemeenschap een steunpunt op waar kwetsbare mensen in de
omgeving naartoe kunnen bellen om praktische hulp te krijgen. Ga eens mee op een

werkvakantie, of start een schoenendoosactie.

Bijvoorbeeld

Leger des Heils (0.a. Majoor Bosshardt).
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@ De confronterende stijl

Bijbelse basis
“En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend
beroep op zijn foehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze verdorven

generatie!”” (Handelingen 2:40)

Bijbels voorbeeld

Petrus stond op het Pinksterfeest voor een groep van duizenden mensen. Een paar
weken ervoor was hij nog bang voor een slavin, en durfde hij niet voor de naam van
Jezus uit te komen. Maar nu durft hij de menigte te confronteren met het feit dat zij

Jezus gekruisigd hebben.

Jouw persoonlijkheid
Je bent niet bang als je mening niet direct aanvaard wordt, en durft tegen de massa in

te gaan uit liefde voor je Meester.

Jouw karakter

Assertief, vrijmoedig, sterke leider.

Jouw valkuil

Je loopt het gevaar mensen te verliezen als in de confrontatie jouw liefde voor de

mensen niet zichtbaar wordt.
Jouw groeimogelijkheden

Lees een apologetisch boek om ook de intellectuele stijl te verkennen. Deze ligt voor

jou binnen handbereik.
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Praktische tip

Gebruik een visje op je auto of een armbandje van The FOUR om gesprekken te

krijgen.

Bijvoorbeeld
Wim Hoddenbagh.

@ De persoonlijke stijl

Bijbelse basis
“Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. lk ben voor iedereen wel

iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.” (1 Korintiérs 9:22)

Bijbels voorbeeld
Als Mattels de tollenaar door Jezus uit zijn tolhuis geroepen is, richt hij een grote

maaltijd aan. Hij roept al zijn relaties erbij en wil hen in aanraking brengen met Jezus.

Jouw persoonlijkheid

Je hebt graag vriendschappen op hartsniveau. Je houdt ervan om nieuwe mensen te

leren kennen.

Jouw karakter

Fijngevoelig, zorgzaam, relationeel.
Jouw valkuil

Je kunt zo gericht zijn op relaties, dat de kern van de Bijbelse boodschap niet ter

sprake komt. Blijf alert dat je de kansen aangrijpt om over Jezus te vertellen.
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Jouw groeimogelijkheden

Ga vriendschappen aan met mensen die Jezus nog niet kennen en investeer in hun leven.

Praktische tips

Gebruik een spel als ‘Kaarten op tafel’ om een goed gesprek op gang te krijgen.

Bijvoorbeeld
Gor Khatchikyan.
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BIJLAGE 2
VAN SCHULD NAAR
SCHAAMTE

KANSEN VOOR HET EVANGELIE VAN BEVRIJDING

In de westerse wereld maakt schuld over zonden plaats voor schaamte voor wie je
bent. De boodschap van het evangelie is dat in Christus God mensen bevrijdt van
schaamte en hen vrijmaakt. In een tijd waarin zoveel mensen verlangen naar vrijheid

is dat goed nieuws!

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Deze opdracht van Jezus
geldt nog net zo goed voor ons als voor de eerste discipelen. Hoewel de boodschap
van het evangelie niet verandert, staan gelovigen in elke nieuwe cultuur en nieuwe
periode voor de uitdaging om opnieuw uit te vinden hoe het evangelie op een nieuwe
manier kan worden verteld, en geleefd moet worden. Ook nu weer. De jongeren

van vandaag groeien op in een andersoortige cultuur dan hun ouders toen die jong
waren. De kerk zal bereid moeten zijn om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Allereerst ter wille van de jongeren zelf, zowel christenen als niet-christenen. Maar
ook de ouderen worden beinvloed door de huidige cultuurverschuiving. Dit brengt ons

bij de vraag: hoe vertellen we het evangelie in deze tijd?
Kaasstolp

De westerse wereld verandert en wordt steeds meer een schaamtecultuur, hoewel

anders dan de schaamtecultuur zoals we die kennen uit de islam. Sommigen spreken
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zelfs over een epidemie van schaamte. Schaamte is het moeras van de ziel. Je wilt
ervan wegblijven om niet naar beneden getrokken te worden. Hoe zijn we in de
westerse cultuur hier aanbeland? Het is het verhaal van de kaasstolp en de vinger-
hoed. In de middeleeuwen was er nog geen kaasstolp. De relatie met God en het
leven na de dood waren heel reéel. Mensen worstelden met schuldgevoelens

naar God.

Toen kwam er langzamerhand een grote kaasstolp over de westerse wereld. De grote
Ander, God Zelf, raakte buiten zicht. Eeuwig leven na onze dood zagen we niet meer.
Alle aandacht kwam te liggen bij het leven onder de kaasstolp, het hier en nu, onze
geschiedenis en maatschappij. Het is niet direct een slecht leven onder de kaasstolp.
We hebben nog een diep besef van onze verantwoordelijkheden tegenover de
medemens. Hier gaven bijvoorbeeld het humanisme en het socialisme in de 20e eeuw

uitdrukking aan.

Door dallerlei filosofische en technologische ontwikkelingen zijn deze grote -ismen,
deze grote verhalen, echter ongeloofwaardig geworden. We leven daarom nu niet
alleen onder een kaasstolp, maar ieder van ons leeft ook onder een omgekeerd
vingerhoedje. Onze aandacht wordt nu helemaal gericht op onszelf. De kleine ander
verdwijnt nu ook uit beeld, in die zin dat we geen morele verplichting hebben om
iets voor die ander te betekenen. We zoeken geen intimiteit vanuit een gerichtheid
op wat de ander nodig heeft, maar we proberen wanhopig onze eigen behoeften te

bevredigen.

Maar lukt het om je compleet gelukkig en goed te voelen? Voor veel mensen absoluut
niet. En dat heb je alleen jezelf maar te verwijten. “Je kunt alles worden wat je wilt, dus
als je niet succesvol bent, ligt dat aan jou.” We ervaren een enorme spanning tussen
ons ideale zelf, de persoon die we willen zijn, en ons werkelijke zelf. We kijken in de

spiegel en zeggen: “Tegen jou alleen heb ik gezondigd.”
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Weerklank

En daar ontstaat de epidemie van schaamte. Schaamte is anders dan schuld.
Schaamte is gericht op het zelf; schuld op gedrag. Schuld zegt: ik heb iets slechts
gedaan. Schaamte zegt: ik ben slecht. Je trekt je terug en isoleert jezelf. Je bent
doodsbang dat anderen je zullen afwijzen en je geen liefde en waardering krijgt als
anderen werkelijk zien wie je bent. Studies tonen aan dat jongeren vandaag de dag
een grote angst en verlegenheid hebben, en dat er een toename is van eenzaamheid

en depressie. Het zijn de destructieve effecten van schaamte.

De manier waarop we gewend zijn het evangelie te vertellen, vindt vaak geen weer-
klank bij niet-christenen. Zou het zo kunnen zijn dat de manier waarop we gewend zijn
het evangelie te verwoorden, mede beinvloed is door de westerse cultuur van net véér
de kaasstolp en net erna, maar dat onze verkondiging nog niet is toegesneden op de
vingerhoedcultuur, waarin schaamte een grote rol speelt? Vaak spitst de boodschap
van het evangelie zich toe op het vraagstuk van individuele schuld en blijft de
relationele dimensie buiten beeld, terwijl juist de angst voor gebrek aan verbinding en

het verlangen naar liefde en aandacht de diepere laag is van de vingerhoedcultuur.

Zo hebben we het spreken over zonden gereduceerd tot de aanwezigheid van
verkeerde daden, terwijl de diepere laag van zonde juist de afwezigheid is van op de

ander gerichte relaties met God en mens.

Verloren zoon
Ik wil onderstrepen dat we Gods empathie en compassie in het centrum moeten
houden. Het zijn de enige krachten die zowel de vingerhoed als de kaasstolp kunnen

verwijderen, zodat we onze medemens weer gaan zien zoals God naar hem kijkit.

lemand die dit alles haarscherp aanvoelde, was Henri Nouwen. Niet voor niets

koos hij als centraal verhaal de gelijkenis van de verloren zoon, waarin we zien dat
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zonde relaties kapot maakt. Gods hart huilt en wacht. Ja, in Jezus is God ons komen
opzoeken. Hij ziet ons werkelijke zelf: gebroken, onwaardig, vervuild en vies. Maar
Jezus kijkt door de dikke korst van verderf heen. Hij brengt ons naar de wachtende
Vader, Die schaamteloos naar ons toe rent en ons in onze schaamte omarmt, ons eert
als geéerde kinderen, laat deelnemen aan het feest van het Koninkrijk en ons vandaar

eropuit stuurt om anderen uit te nodigen voor dit feest, fotdat de wereld vernieuwd is.

Kwetsbaarheid

Hoe gaan christen om met schaamte? Twee dingen zijn belangrijk. Ten eerste: durf
kwetsbaar te zijn. Vertel dat waarvoor je je schaamt aan minstens twee mensen en
ga de confrontatie met schaamte aan. Doe dat ook in het persoonlijk gebed. Leer
kwetsbaar te bidden. Probeer je niet vromer voor te doen dan je bent, maar deel
met de Vader wie je werkelijk bent en wat je voelt. Ten tweede: verkondig bevrijding.
Christus heeft ons bevrijd omdat wij in vrijheid zouden leven (Galaten 5:1)! Daag
mensen uit om te stoppen met het zoeken naar zelfvervulling en zelfontplooiing.
Begeleid hen en leer hen gewoonten aan die hun verlangens op God richten. De
paradox van het evangelie is dat je zelfvervulling en zelfontplooiing juist op een
diepere manier vindt als je stopt met het zoeken ervan en je leven in dienst stelt van

Jezus en Zijn Koninkrijk. Ben jij een ambassadeur van vrijheid?

0 I am no longer a slave to fear, | am a child of God (ik ben niet langer een
slaaf van de angst, ik ben een kind van God.) (Opwekking 794)
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BIJLAGE 3
OMGAAN MET
ANDERSGELOVIGEN

@ Omgaan met moslims
In Nederland wonen meer dan een miljoen moslims, veelal afkomstig uit Turkije en
Marokko. Als je regelmatig met moslims te maken hebt, is het belangrijk om meer

over hen te weten. Op een aantal punten staat een moslim dicht bij een christen:

— Er zijn soms sterke overeenkomsten als het gaat om ethiek en leefregels. Denk

bijvoorbeeld aan zaken als euthanasie en seks voor het huwelijk.
— Moslims hebben veel respect voor God, er is een besef van zijn heiligheid.
— Ze hebben daarom ook respect voor hun heilige boek, de Koran.

— Moslims kennen Jezus als de profeet Isa. Hij is zelfs een belangrijke profeet, en

wordt in de Koran volmaakt genoemd.
— Moslims geloven ook in de schepping.

— Moslims hebben een zeker zondebesef.
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— Veel van de Bijbelse profeten komen ook voor in de Koran.

— Moslims geloven in de wederkomst van Jezus, in de hemel (het paradijs) en in de hel.

Verschillen
Toch zijn er wezenlijke punten waarin het geloof van een moslim afwijkt van de

Bijbelse leer:

— De kern van het evangelie is voor een christen dat we alleen door Jezus Christus
verzoening en vrede met God kunnen vinden. Het geloof in Jezus als de Zoon van
God is voor een moslim godslastering. Mohammed staat voor moslims boven

Jezus.

— Voor moslims is het onderhouden van de vijf zuilen de weg tot Allah. Deze zuilen
zijn: (1) de geloofsbelijdenis, (2) de gebeden, (3) het geven van giften aan de

armen, (4) de ramadan (een periode van vasten) en (5) een bedevaart naar Mekka.

— Deislam is een geloof waarin angst een grote rol speelt, en waar minder plaats is

voor liefde van en voor God. God als Hemelse Vader is voor een moslim onbekend.

— Moslims kennen het Bijbelse concept van ‘genade’ niet. Ze moeten de redding
verdienen via goede werken. Allah wordt wel genadig genoemd, maar deze

genade moet je verdienen.
— Moslims kennen geen studie van de Koran zoals wij Bijbelstudie kennen. Het is

belangrijk voor hen om Koranwoorden te reciteren, zelfs als ze de betekenis niet

kennen.
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Tips
— Wees bereid om het huis, het leven en de wereld van de ander binnen te gaan.

Daarmee eer je de ander.

— Ontmoeting is dus belangrijk; samen eten is een aanrader. Denk eraan dat een

maaltijd halal moet zijn.
— Neem ruimte om te ‘socializen’. Wees niet terughoudend om te laten merken dat
je christen bent, en om over God en over Jezus te spreken. Samen naar muziek

luisteren en samen sporten kunnen voor verbinding zorgen.

— Besef dat er vaak misverstanden zijn en dat het tijd kost om vertrouwen te laten

groeien.

— Toon respect: geef altijd een hand als dat mogelijk is. Wacht daarbij af of man/

vrouw elkaar een hand geven. Dit is niet vanzelfsprekend.

— In principe gaat een man niet bij een moslima alleen op bezoek en een vrouw niet

bij een moslim.

— Getuig wat geloof voor jou betekent, ook praktisch.

— Probeer ruimte te vinden om samen de Bijbel te lezen en te bidden.

— Leg nooit een bijbel op de vloer; dat is voor moslims een gebrek aan respect.

— Moslims zijn vaak huiverig om de Bijbel te lezen, omdat ze denken dat die vervalst

is, maar de Koran spreekt toch ook positief over de Bijbel.
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— Bedenk dat dromen voor moslims van grote waarde zijn. Veel bekeerde moslims

hebben Jezus in een droom ontmoet.

— Ten slotte: als je nog niet met moslims over God kunt spreken, spreek dan met God

over moslims!

Aanraders

— “lk zocht Allah en vond Jezus”, door Nabeel Qureshi.

— Volg een cursus bij ‘Evangelie & Moslims’.

@ Omgaan met hindoes

Het hindoeisme komt oorspronkelijk uit India en omringende landen. Veel hindoes
zijn via Suriname in Nederland terechtgekomen. Het hindoeisme is relatief onbekend,

daarom is enige uitleg belangrijk.

Het hindoeisme heeft geen centrale figuur zoals God en Jezus voor de christenen en
Allah voor de moslims. Hindoes zien hun geloof vaak meer als een levenswijze dan

als een religie. Toch hebben ze hun goden: Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Lakshmi
en vele anderen. Ze hebben ook de veda’s, de heilige boeken. Bhagavad Gita is de

bekendste.
Net als in alle andere niet-christelijke godsdiensten leidt de weg tot de goden in het

hindoeisme via menselijk handelen. Goede werken (karma), devotie (bhakti), kennis

(jnana) en meditatie (yoga) brengen de hindoe dichter bij de goden.
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In het hindoeisme is Darshan belangrijk. Darshan is het aandachtig kijken naar een
afbeelding van een goeroe. Dit kan in een tempel, maar ook thuis bij een altaar.

Er zitten twee kanten aan Darshan. Een hindoe ziet het goddelijke en ervaart rust en
vrede. Maar de hindoe wordt ook gezien door de godheid en ontvangt zo een zegen.
Gelovige hindoes hebben daarom vaak een huisaltaar waar ze Darshan in praktijk

kunnen brengen.

Een pandit is een hindoe-priester die (vaak tegen betaling) zijn diensten aanbiedt aan
gelovigen. Zo kan hij een huis zegenen, genezing brengen of kwade geesten uit het

huis verdrijven. Pandits zijn heel belangrijk voor gelovige hindoes.

De belangrijkste hindoeistische feesten zijn Holi en Diwali. Holi is een lentefeest waarin
mensen een nieuw begin maken. Diwali is een lichtjesfeest dat in het najaar wordt
gevierd. Voordat Diwali gevierd wordt, is er een week waarin men zich moet zuiveren

door meditatie en het zich onthouden van alcohol en vlees.

Hindoes geloven in het eeuwige leven, maar dan verdeeld over meerdere levens.

Via reincarnatie begint een mens aan een nieuw leven.

Tips
— Voor een groot deel geldt hetzelfde als bij het omgaan met moslims: toon respect,

bouw een relatie op, stel je huis en je hart open voor hindoes.

— Samen eten verbindt. Denk eraan dat een hindoe geen rundvlees eet, omdat de

koe een heilig dier is in het hindoeisme.
— Hindoes hebben geen probleem met de God van de Bijbel en met Jezus. Ze zien

Hem als één van de vele goden. “Het komt allemaal op hetzelfde neer”, kun

je een hindoe horen zeggen. Jezus claimt echter de enige weg tot God te zijn
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(Johannes 14:6). Vraag aan een hindoe of Jezus een leugenaar of een dwaas is als

Hij dit zegt. De enige andere oplossing is dat Hij de waarheid sprak!

Het kan soms misverstanden oproepen als hindoes allerlei christelijke termen
gebruiken. Ze gaan ‘naar de kerk’ en luisteren naar ‘de dominee’. Maar in
werkelijkheid doelen ze op de hindoetempel en de pandit. Ook kunnen er allerlei
Bijbels klinkende termen langskomen in een gesprek. Het is belangrijk om door te

vragen wat mensen precies bedoelen en zo tot de kern te komen.

Veel hindoes zijn oorspronkelijk afkomstig uit Suriname. Daar is het hindoeisme
sterk vermengd met occulte machten. Het is belangrijk hier alert op te zijn.

Bevrijdingspastoraat kan nodig zijn als een hindoe hiervan verlost wil worden.

Voor een hindoe is de familieband belangrijker dan voor de gemiddelde
Nederlander. Dit kan een belangrijke belemmering zijn voor een hindoe om

christen te worden.

Hindoes hebben eerbied voor dat wat zichtbaar is van God. Het christelijk geloof
is gericht op een onzichtbare God. Maar deze God is zichtbaar geworden in Zijn

Zoon Jezus Christus.

Diwali kan een mooi aanknopingspunt zijn om door te praten over Jezus, het Licht

van de wereld, Gods grote cadeau.

Aanrader

Op de website www.evangelie-hindoes.nl is een aantal artikelen te vinden over

hindoeisme vanuit christelijk perspectief.
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@ Omgaan met boeddhisten

Het boeddhisme is afkomstig uit Azié. In Nederland leven naar schatting ruim 50.000
praktiserende boeddhisten, waarvan de meesten afkomstig zijn uit China en Thailand

en een minderheid uit Vietnam, Japan en enkele andere landen.

Het boeddhisme wordt vaak als wereldreligie gezien. Toch baseren de aanhangers
zich niet op een goddelijke openbaring, maar op de inzichten van een mens. Het
boeddhisme is gebaseerd op het leven en onderricht van Gautama Boeddha, die
volgens de overlevering in de 6e en 5e eeuw v. Chr. in het noorden van India leefde.
Boeddha betekent letterlijk de ‘ontwaakte’, wat verwijst naar het diepe inzicht in ons

bestaan dat hij na een lange spirituele zoektocht en door meditatie verkreeg.

De Dharma is het pad naar de verlichting, het geheel van methoden en opvattingen
die de mens helpen om op te klimmen naar het goddelijke. Dat doet een boeddhist

niet alleen. De Sangha is de gemeenschap van allen die de weg van de Dharma be-
wandelen. In Azié leven boeddhisten ook vaak letterlijk in gemeenschappen, redelijk

vergelijkbaar met een klooster.

Indirect heeft het boeddhisme veel invloed in Nederland. In onze jachtige westerse
wereld snakken mensen naar rust. Ze vinden het in activiteiten als zenmeditatie, yoga
en mindfulness. Deze activiteiten komen min of meer uit het boeddhisme. Critici geven

aan dat mensen die zich hiermee inlaten, zich openstellen voor demonische machten.

Kenmerkend voor het boeddhisme is tolerantie naar (andere) godsdiensten en de
nadruk op meditatie om inzichten te verkrijgen. Een citaat van Boeddha geeft de kern
van zijn leer weer: “Het kwade vermijden, het goede doen en de eigen geest trans-

formeren; dit is de leer van alle Boeddha’s.”

70 ZaaiGoed | Bijlage 3



Tips

— In grote lijnen gelden dezelfde richtlijnen als voor het omgaan met hindoes.

— Kenmerkend is dat mensen uit deze landen vaak gericht zijn op de eigen cultuur.
Daarom is het niet altijd gemakkelijk om contacten te leggen. Dit zal meestal wat

meer inspanning vragen.

— Boeddhisten geloven dat ze de rust in zichzelf kunnen vinden door hun eigen
geest te transformeren. Christenen geloven dat alleen in Jezus de enige rust en
verlossing te vinden is. Matteus 11:28 kan een sleuteltekst zijn in het gesprek met

een boeddhist.

Aanraders
- “Weg van Boeddha”, door Martin Kamphuis, die tot geloof kwam vanuit het
boeddhisme.

— De website www.boeddhisme.nl geeft informatie over deze religie vanuit

boeddhistisch perspectief.
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BIJLAGE 4
COMMUNICATIE

In het omgaan met niet-christenen gelden dezelfde basisregels als in normale
communicatie. We bespreken in deze bijlage een aantal principes en passen deze toe
tijdens het geloofsgesprek. De meest basale regel is: luister oprecht naar de ander!

Wees bescheiden en oefen jezelf in luisteren. Hieronder maken we het concreet.

Gebruik LSD

LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Een geloofsgesprek gaat over
de diepe dingen van het leven. Veel mensen zijn niet gewend om hierover te spreken.
Probeer in een gesprek de ander zo goed mogelijk te peilen. Dat doe je allereerst door
te luisteren. Laat dit ook in je (lichaams)houding merken. Wees oprecht geinteresseerd
in de ander, zonder direct je eigen punt te willen maken. Luister ook naar non-verbale

communicatie.

Om te kijken of je het goed begrepen hebt, is het handig om de boodschap van de
ander samen te vatten. Als de ander positief reageert, heb je hem of haar begrepen.

Dan kom je dichter bij elkaars hart.

Blijf vooral ook doorvragen als je het gevoel hebt dat er meer achter zit bij de ander.

Zo voelt de ander zich serieus genomen!
Laat OMA thuis

OMA staat voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Luister bewust en aandachtig naar

je gesprekspartner en geef je mening alleen als daar om gevraagd wordt.
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Vraag door en stel vragen. Je vragen mogen best kritisch zijn, maar let op dat je de

persoon zelf niet aanvalt.

Oordeel niet in een gesprek. Laat dat vooral aan God over! Blijf belangstellend en
positief, ook als de ander er een on-Bijbelse levensstijl op na houdt. Laat God maar
duidelijk maken dat er iets moet veranderen. Als de ander in aanraking komt met de

Bijbel en met christenen, dringt vanzelf het besef door dat er bekering nodig is.

Ook meningen kun je beter thuislaten. Wel is het goed om de Bijbel te laten spreken.
Zeg liever: “Jezus zegt hierover dat ...” dan: “Naar mijn mening ...". Als meningen
tegenover elkaar komen te staan, kom je niet verder. Maar als je de Bijbel laat

spreken, kan de Heilige Geest zijn werk doen!

Door adviezen te geven, stel je jezelf boven de ander. En dat is juist wat mensen op

christenen tegen hebben. Geef alleen adviezen als erom gevraagd wordt!

Smeer NIVEA

NIVEA staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Denk niet te snel: “Hij is gescheiden, dus
hij neemt de Bijbel niet serieus.” Of: “Zij gaat nooit naar de kerk, dus zij gelooft niet.”
Zie de ander vooral als mens, als schepsel van God. Fouten die gemaakt zijn, hebben
vaak ook te maken met iemands achtergrond en opvoeding. Vul daarom niet van

alles in als je met de ander in gesprek bent, maar ga vooral in op dat wat de ander je

toevertrouwt. Zo werk je aan een relatie.

Wees een OEN

Wees Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Als je zelf open bent, zal de ander ook open
worden. Vertel over je eigen twijfels, zorgen, vragen, tobberijen. Dat laat zien dat je
een gewoon mens bent van vlees en bloed, die niet de wijsheid in pacht heeft. Zo kom

je dichter bij elkaar!

ZaaiGoed | Bijlage4 73



Wees eerlijk over je eigen fouten, over je nare karaktertrekken waar je mee worstelt,
over je eigen verleden. Doe je niet voor als iemand die hooguit een enkel foutje heeft
begaan. Zo maak je jezelf ongeloofwaardig. Christen worden is dan onbereikbaar

voor de ander.

Wees oprecht nieuwsgierig naar de mening van de ander. Probeer erachter te komen
hoe de ander een mening heeft gevormd. Vraag naar zijn opvoeding, naar moeilijke
dingen die er wellicht gebeurd zijn. Door nieuwsgierig te zijn, kom je eerder ot een

diepe relatie waarin ruimte komt om het evangelie te delen.
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BIJLAGE 5
DRIE SOORTEN MENSEN

Misschien denk je dat er twee soorten mensen zijn: christenen en niet-christenen.
Dat klopt. Er is een hemelsbreed verschil tussen mensen die God kennen door Jezus
en mensen die Hem niet kennen. Toch kan je ook stellen dat er niet twee, maar drie
soorten mensen zijn. Hoezo? Dit heeft alles te maken met het werk en de plaats van

de Heilige Geest in iemands leven. We leggen het uit!

De Heilige Geest

Wie of wat is de Heilige Geest? Hij is een persoonlijkheid en Hij is God.

De Heilige Geest is een krachtige persoonlijkheid, en niet een onpersoonlijke kracht.
De Bijbel laat zien dat de Heilige Geest alle kenmerken heeft van een persoonlijkheid:
wil, gevoel en verstand (1 Korintiérs 12:11, Efeziérs 4:30, Jesaja 11:2). Jezus noemt de
Heilige Geest een andere Trooster, namelijk in de plaats van Jezus zelf (Johannes
14:15-25). Het is belangrijk dat de Heilige Geest een persoonlijkheid is. Als de Heilige
Geest alleen maar een kracht is, dan betekent dit dat wij mensen over deze kracht
moeten beschikken om er iets mee te doen (zoals met windenergie). Het feit dat de
Heilige Geest een krachtige persoonlijkheid is, betekent dat niet wij de Heilige Geest

moeten beheersen, maar dat Hij ns moet beheersen.

Met een kracht kun je geen relatie hebben, met een persoonlijkheid wel. Ook daarom
is het belangrijk te beseffen dat de Heilige Geest een persoonlijkheid is. Je kunt een
relatie met Hem hebben, en Hij heeft een relatie met jou. Daarom wil Hij jouw leven

leiden, en je hart vervullen met liefde voor God en mensen.
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De Heilige Geest is niet alleen een persoonlijkheid, Hij is ook God (o.a. 1 Korintiérs 2:11,
Mattels 28:19). Hij is een deel van de Drie-eenheid. De Bijbel leert op verschillende
plaatsen dat als iemand God leert kennen, de Heilige Geest in zijn of haar leven
binnenkomt. Als je bedenkt dat de Heilige Geest God is, dat je Hem niet kunt scheiden
van Gods persoonlijkheid, dan kun je begrijpen hoe revolutionair het is wanneer de

Heilige Geest in je leven komt. God is de Schepper, de bron van leven en kracht!
Drie soorten mensen

@ De ongeestelijke mens

T

Een mens die de Geest niet bezit (NBG “ongeestelijke” mens), aanvaardt niet wat
van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet
begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. (1 Korintiérs 2:14)

De Bijbel noemt een mens zoals die van nature is een ongeestelijk mens. Een mens
is uit zichzelf geneigd zijn eigen weg te gaan. Hij leeft zonder God. Hij zoekt uit

zichzelf God niet. (Romeinen 3:11)

De ongeestelijke mens: Christus staat buiten het leven en de mens zit zelf op de

troon van zijn leven.

Het voorbereidend werk van de Heilige Geest
Het werk van de Heilige Geest véér de bekering is dat Hij het hart van mensen
toegankelijk maakt voor het evangelie. Dat evangelie kan op allerlei manieren naar

iemand toe komen. Dat kan door de prediking, dat kan door persoonlijke contacten
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met andere christenen, dat kan door wat iemand op internet ziet of leest. Er zijn

allerlei mogelijkheden. Maar de Heilige Geest moet het hart van een mens openen.

We lezen dat in Johannes 16:5-11. De Here Jezus zegt hier o.a.: “Wanneer Hij komt zal Hij
de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en
oordeel is: zonde - dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid - dat Ik naar de Vader ga

en jullie Me niet meer zien, oordeel - dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.”

Het feit dat iemand openstaat voor het evangelie, het besef dat iemand Jezus Christus
nodig heeft, het besef van zonde en de noodzaak van vergeving, zijn stuk voor stuk
dingen die wij niet in iemand kunnen bewerken. Wij kunnen getuigen, het in ons leven
en houding laten zien, maar de innerlijke overtuiging hiervan is een werk van God

door Zijn Heilige Geest.

Het belang van het gebed

Als we dit beseffen, dan zien we hoe onmisbaar het gebed is. Ons getuigenis is
belangrijk, maar het is uiteindelijk het werk van de Heilige Geest waardoor iemand

positief reageert op het evangelie. De Bijbel leert dat God antwoordt op gebed.

@ De geestelijke mens

Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen, en

zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. (1 Korintiérs 2:15)

Christus is in iemands leven gekomen en Hij zit op de troon.
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Het werk van de Heilige Geest tijdens de bekering

Met bekering bedoelen we het moment waarop iemand bewust Jezus Christus
aanvaardt als zijn of haar persoonlijke Verlosser. Voor sommigen is dat een plotselinge
gebeurtenis, voor anderen is dat een proces. In de tijd voorafgaand aan de bekering
werkt de Heilige Geest al in iemands leven. Maar ook wanneer iemand tot een

persoonlijk geloof komt, doet de Heilige Geest een aantal dingen.

Ten eerste leert de Bijbel dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, hij weder-
geboren wordt. Wedergeboren betekent letterlijk “van boven geboren”. De Heilige
Geest geeft nieuw leven, je gaat over van de dood in het leven. Je komt in een nieuwe
en levende relatie tot God te staan. Door de Heilige Geest komt Christus in ons wonen.

We lezen daarover in Johannes 3:5-6, Johannes 5:24, Titus 3:5; 1 Petrus 1:3 en 23.

Ten tweede is het feit dat wanneer iemand tot geloof komt hij de Heilige Geest
ontvangt, onlosmakelijk verbonden met de wedergeboorte. De Heilige Geest komt in
ons wonen. Door de Heilige Geest behoren we Jezus Christus toe.

We lezen dat in Romeinen 8:15: “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als

slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om

Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’”

@ De vleselijke mens

“Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als fot mensen die zich door

de Geest laten leiden. lk sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten
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leiden, fot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. (...) Want wanneer u
afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u

toch als ieder ander?” (1 Korintiérs 3:1-3)

Christus is in het leven maar de gelovige zit zelf (weer) op de troon.

Wat denk je, is deze persoon behouden? Ja, hij is behouden: Christus is in zijn/haar
leven en God houdt zich aan zijn woord. Een vleselijk mens is wel behouden, heeft
vergeving en eeuwig leven ontvangen, maar leeft voor zichzelf. Zonden en gewoonten
uit het leven véér Christus sluipen het leven binnen en nemen een steeds grotere
plaats in. Het gaat niet (meer) om de eer van God en toewijding aan Christus:

het gaat om je eigen eer en toewijding aan je eigen verlangens en wil. Enerzijds
kunnen vleselijke mensen erg lijken op geestelijke mensen: ze komen in de kerk, zijn
daar soms juist erg actief en zetten zich in voor hun medemens. Anderzijds kunnen

ze erg lijken op ongeestelijke mensen doordat zij niet afrekenen met zonde en niet

groeien in Christus. Zoals Paulus het verwoordt: “u leeft als ieder ander.”

Geestelijk ademhalen

Gods vergeving en vernieuwingskracht is er ook voor de vleselijke mens. Je kunt
Jezus opnieuw de eerste plaats in je leven geven en vervuld worden met zijn Geest.
Hoe doe je dat? We gebruiken ademhalen als voorbeeld. Als je uitademt, verlaat
koolstofdioxide je lichaam. Je ademt vervolgens zuurstof in. Het slechte gaat eruit,

het goede gaat erin.

Adem uit: zonden

Als we ons bewust zijn van zonden, dan moeten we dat voor Gods aangezicht erken-
nen en de zonden uitspreken, ze belijden voor Hem. In 1Johannes 1:9 staat: “Belijden
we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven

en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.”
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Naast zonden belijden moeten we ook breken met de zonde, ons daarvan bekeren.
Wanneer we niet bereid zijn de zonde na te laten, maar bewust daaraan vasthouden,

dan staan we daarmee Gods vergeving en vervulling in de weg.

Adem in: vervulling met de Heilige Geest
“Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen.”
(Efeziérs 5:18)

Het gaat hier om de vraag waar je je mee laat vervullen: met alcohol of met de

Heilige Geest.

“Laat de Geest u vervullen” is een opdracht. Die opdracht geldt voor elke christen,
niet alleen maar voor een paar bijzonder “geestelijke” christenen. Maar “laat u
vervullen” is tegelijk iets wat je niet zelf kunt. Het moet met je gebeuren. Het is de
Geest Die vervult. Onze verantwoordelijkheid is het te laten gebeuren, ons er open

voor te stellen. Hoe doe je dat? Let op je gedrag en je houding.
Vervuld worden met de Heilige Geest
@ Belijd je zonden naar God.

@ Als je tegen andere mensen hebt gezondigd of hen hebt benadeeld: belijd je

zonden en zet waar mogelijk dingen recht.

@ Aanvaard de vergeving die God schenkt in geloof. Het is de tweede helft van
1Johannes 1:9: zonden belijden én de vergeving daarvoor aanvaarden.
Die vergeving aanvaarden is een geloofsstap, omdat ons gevoel daarin niet altijd
mee wil. Toch mogen we ons die vergeving toe-eigenen, omdat die niet berust op

onszelf maar op het verzoenend werk van Christus.
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@ Erken Jezus als Heer en onderwerp je aan Hem. Geef Hem heel bewust weer die

plaats op de troon van je hart.

@ Geloof. Dit heeft te maken met vertrouwen, het vertrouwen dat God doet wat Hij
belooft. God draagt ons op om ons te laten vervullen. Wanneer we daarvoor open

staan, mogen we erop vertrouwen dat Hij het ook doet.

Vervulling is een proces

Het werk van de Heilige Geest tijdens de bekering is éénmalig. Je wordt slechts
éénmaal opnieuw geboren, je ontvangt slechts éénmaal in je leven de Heilige Geest.
Het vervuld worden met de Heilige Geest is niet iets wat je maar eenmaal overkomt
en dan zo blijft. Het is veel meer iets waar je je van dag tot dag voor moet openstellen.
ledere dag opnieuw moeten we bewust Jezus de eerste plaats in ons leven geven,

onszelf onderzoeken en zonden belijden als we ons daarvan bewust worden.

Daarom is het ook zo belangrijk om dagelijks stil te zijn voor God, met Hem te spreken,
je aan Hem tfoe te wijden, de Bijbel te lezen en op je in te laten inwerken. Naarmate
we onze gedachten en onze geest vullen met Zijn woord geven we de Geest van God
toegang tot ons leven en denken. Vervulling met de Geest is daarom een voortgaand

proces, het is iedere dag weer nieuw.
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APPENDIX: WAAR AGAPE
JE BlJ KAN HELPEN

Wij helpen jou graag om te groeien in getuigen, zodat andere mensen Jezus

persoonlijk leren kennen.

Gesprekstools

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Agapé biedt diverse gesprekstools die je kunt
gebruiken om een open gesprek met iemand aan te gaan. De vragenlijst heb je

in deze training ZaaiGoed al gebruikt. Daarnaast bieden we ‘Kaarten op tafel’,

‘Soularium’ en het kaartspel ‘Perspective’. Kijk in de webshop op www.agape.nl

Materiaal om de ander op weg te helpen
Agapé biedt opeenvolgend materiaal wat je kunt gebruiken

om het evangelie uit te leggen:

Contact
Een eenvoudige brochure die de basis van het christelijk
geloof uitlegt. Dit helpt om het christelijk geloof te begrijpen.

Kijk in de webshop op www.agape.nl

Connect

Dit is een serie studies die bedoeld is als introductie van het christelijk geloof. Aan de
hand van Bijbelteksten en vragen wordt de basis van het christelijk geloof uitgelegd.
Connect werkt goed in kleine groepen, maar kan ook één-op-één worden gebruikt.

Kijk in de webshop op www.agape.nl
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Living Online

Dit is het vervolg op Connect en heeft basisstudies over bijvoorbeeld
vergeving en de kerk. Dit helpt de jonggelovige te groeien in zijn of
haar geloof. Ook dit kun je goed in kleine groepen of één-op-één

gebruiken. Kijk in de webshop op www.agape.nl

ZaaiGoed

Deze training heb je nu gevolgd. Het heeft jou geleerd om geloofwaardig

te getuigen in je eigen gemeente, zonder dat je op de zeepkist hoeft.
Promoot ZaaiGoed onder vrienden of buurgemeenten, zodat meer

christenen Gods liefde gaan verspreiden. Neem contact op met een trainer of

kijk op www.agape.nl/zaaigoed

~ER IS
(oo
Breng Hoop in je wijk
We helpen jou om Hoop te verspreiden in je eigen omgeving. ‘Er is Hoop' is een
campagne wadaraan je eenvoudig mee kunt doen. Meedoen aan is tenslotte
makkelijker dan zélf iets verzinnen. Als christenen kennen jullie je eigen omgeving het
beste. Jullie gaan op je eigen manier aan de slag en gebruiken de materialen, zodat
je die niet zelf hoeft te maken. Gebruik het campagnemateriaal van ‘Er is Hoop’ en

verwijs daarmee naar erishoop.nu! Dat is een plek voor (nog) niet-christenen met

verhalen van Hoop, getuigenissen en laagdrempelige cursussen.

Meer: www.agape.nl/erishoop
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Doe mee met een doelgroepgericht onderdeel van Agape

Athletes in Action beweegt sporters en jongeren om getuigen te zijn in hun eigen
omgeving. Athletes in Action gebruikt sport als middel om relaties te bouwen en Gods
liefde zichtbaar te maken in woord en daad. Als kerk kun je - samen met Athletes in

Action - een sportcommunity starten voor de wijk.

Meer: www.athletesinaction.nl

o ®
L family
9 Life
FamilyLife biedt tools en middelen om te bouwen aan goede relaties met je partner, je
gezin én met God. We bieden je allereerst materiaal om te investeren in je relatie met
elkaar en met God. Of je nog maar nét bij elkaar bent of al heel lang. Nodig FamilyLife

eens in je gemeente uit voor bijvoorbeeld ‘A day Together’ voor stellen.

Meer: www.familylife.nl
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StudentLife beweegt studenten om in gesprek te gaan over geloof en zingeving.

StudentLife is wekelijks te vinden op universiteiten en hogescholen in studentensteden.

Christelijke studenten trekken samen op om over geloof en zingeving te praten met
studenten. Heb je hart voor studenten, neem dan contact op en ontdek wat jij kunt

betekenen.

Meer: www.studentlife.nl

Mogelijkheden buiten Agape

— Geef de Alpha-cursus in jouw woonplaats. Meer: www.alphanederland.org

— City Movements: een beweging die kerken helpt om gezamenlijk hun stad te
bereiken. Meer: www.citymovements.nl

— Doe vrijwilligerswerk in jouw woonplaats, bijvoorbeeld bij Stichting Present.
Meer: www.stichtingpresent.nl

— Help mee bij een GAIN kringloopwinkel 6f bij het klaarmaken van schoenendozen

van de schoenendoosactie. Meer: www.GAiNhelpt.nu
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